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Lees meer over de Dordtse huisarts Oscar Cahen

OSCAR CAHEN (Leiden 25 september 1874 — Sobibor 13 maart 1943)
was de zoon van marktkoopman Michael Cahen en Amelie Kaufman.
Hij werd geboren in Leiden en volgde aldaar het gymnasium en daar-
na de studie geneeskunde. Vervolgens ging hij naar Dordrecht om als
huisarts te werken. Hij was van 1931 tot 1935 lid van gemeenteraad
voor de Vrijzinnig-Democratische Bond. Hij had een grote vrienden-
kring en veel joodse en niet-joodse patiénten, hierdoor was hij een
bekende man in Dordrecht. Hij was leergierig en had veel levenswijs-
heid. Ook was hij erg menslievend en enorm opofferingsgezind. Dit
heeft hem een goede huisarts gemaakt. Vanaf 1 mei 1941 werd hem verboden niet-joodse pa-
tiénten te behandelen. Dit bracht hem verdriet. Daarom ging hij in protest met een rouwbrief
aan bekenden en patiénten genaamd ‘In Neerland rouwt Israél’. Hierin schreef hij vooral zijn
dank aan al zijn patiénten en collega’s. Hij stimuleerde Diet Barendregt om mee te werken
aan huisconcerten en schreef op 3 augustus 1942 een vrijgeleide briefje waarmee ze Joden
kon helpen met onderduiken.

Op zondag 8 november 1942 werd Oscar Cahen op last van de Sicherheitspolizei te Rotterdam
uit zijn huis aan de Spuiweg 94 in Dordrecht gehaald en in bewaring gesteld op het politie-
bureau van Dordrecht. Een dag later werd hij overgebracht naar Rotterdam en enkele dagen
daarna werd hij naar kamp Westerbork gedeporteerd. Op 10 maart 1943 vertrok hij uit Wester-
bork met een transport naar Sobibor. Hier werd hij op 13 maart vermoord op 68 jarige leeftijd.

De Dordtse werkgroep Stolpersteine heeft in 2016 een herdenkingsteen in de stoep aan de
Singel 274 laten metselen voor Oscar Cahen. Dat was niet zijn laatste woonadres, maar het
was wel het adres waar hij decennia heeft gewoond.

Stolpersteine, ook bekend als struikelstenen, is een project van de Duitse
kunstenaar Gunter Demnig (geboren in 1947 in Berlijn). Het is een over geheel
Europa verspreid monument (van inmiddels meer dan 100.000 steentjes) voor
de slachtoffers van het nationaalsocialisme.
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Demnig brengt deze gedenktekens aan (of laat ze aanbrengen) in het trottoir
voor de vroegere woonhuizen van mensen die door de nazi’s verdreven, gedeporteerd,
vermoord of tot zelfmoord gedreven zijn.

OPDRACHT

Zoek in je eigen of een naburige gemeente naar een struikelsteen en zoek uit wie die persoon
was. Maak - naar het model hierboven - een verslag van je onderzoek en presenteer dat aan
de klas.



