
MIRJAM SPALTER was een Dordts meisje geboren op 3 september 1939. Mirjam was de doch-
ter van Georges Spalter en Lieselotte Wolf. Georges was het kind van Oost-Europese joodse 
vluchtelingen. Rond 1936 ging hij naar Dordrecht en in 1938 trouwde hij Mirjams moeder te 
Amsterdam. Lieselotte was daar vanuit Duitsland naar toe gevlucht.

In de loop van de oorlog doken de ouders van Mirjam onder in een bovenwoning aan de 
Krispijnseweg in Dordrecht. De toen 3-jarige Mirjam werd door Diet Barendregt naar haar oom 
Arie Barendregt en zijn vrouw tante Alberta in Wormerveer gebracht.

Diet ging vaak tussen Dordrecht en Wormerveer heen en weer, een tocht van meer dan 100 
km op de fiets! Diet herinnert zich na de oorlog: ‘…wekelijks bracht ik de brieven over het 
3-jarig meisje naar de Spalters’. Zowel Mirjam (die tijdens de oorlog Marianne heette) als haar 
ouders moesten regelmatig van onderduikadres wisselen om uit handen van de Duitsers te 
blijven.

Vader en moeder Spalter en hun dochter Mirjam overleefden dankzij de onderduik de oorlog. 
In 2017 herinnert Mirjam zich: ‘Ik heb dan ook dank zij de familie Barendregt, de familie 
Stijbis en de familie Heinis alleen maar goede herinneringen aan de oorlog’. Die herinnering 
spreekt zij uit als Arie en Alberta Barendregt-de Zeeuw, Dina Kloos-Barendregt, Klaas en 
Kresilje Heinis-Wiedijk en Cornelis en Trijntje Stijbis-Dekker van de Ambassadeur van Israël 
postuum de Yad Vashem onderscheiding als ‘Rechtvaardigen onder de Volkeren’ ontvangen.

Hoe was dat: kind in de oorlog? Niet ieder kind zal daar met goede herinneringen op terug-
kijken. Zoek getuigenissen van mensen die de oorlog als kind hebben beleefd. Werk met een 
groepje en probeer ieder individueel een getuigenis te vinden die een nieuwe invalshoek 
geeft. Deel de resultaten van je onderzoek met de klas.    

Wie was Mirjam Spalter en hoe is het haar en haar ouders tijdens de oorlog vergaan?
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Mirjam Spalter (8 maanden oud) en 
haar ouders in 1940. Privécollectie.
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