
DIET BARENDREGT EN JAN KLOOS trouwen op 22 november 1944, een half jaar nadat ze 
elkaar hebben leren kennen, ook omdat ze dachten dat Diet misschien wel in verwachting 
was. Voordat ze trouwden hebben Jan en Diet dus al het bed gedeeld. Daar schrijft Diet over: 
‘Jij kwam bij mij in bed en we waren grenzeloos gelukkig. Heus, je had niet altijd behoefte 
aan ‘t hevigste. Alleen maar ’t stil naast elkaar liggen in zo’n vertrouwde intimiteit kon je een 
volmaakte bevrediging en ’t grootste geluk schenken.’ 

Diet en Jan kunnen niet elke dag samen zijn, hij is vaak in Wageningen, zij in Dordrecht, heeft 
dit invloed op hun liefde? Diet schrijft daarover later bijvoorbeeld: ‘Voortdurend realiseerde  
ik me dat jij misschien niet meer terug zou komen. ‘God Janosj, ik mis jou zo ontzettend,  
’t zou niet erg zijn, om jou een tijd niet bij me te hebben, al is dat ook al vreselijk moeilijk, 
maar zelfs niet de hóóp te kunnen hebben jou ooit weer te zien!!’ Ze kunnen dus brieven 
schrijven en verlangen naar elkaar, wat de liefde sterker maakt. 

Dat zie je bijvoorbeeld in deze herinnering waar Diet schrijft: ‘2 en 3 September zijn we alweer 
bij elkaar geweest. Wat waren we in die paar dagen alweer ontzettend verliefd! ’t Leek bijna 
ondragelijk om lang zonder elkaar te zijn. Gelukkig konden we nog brieven schrijven. Dat was 
onze enige houvast, maar dat zou ’t niet lang meer zijn.’ 
De situatie rondom hun relatie was ook erg gevaarlijk door het verzet. Beiden konden er 
zomaar ineens niet meer zijn.

Het thema leven en liefde in oorlogstijd kun je goed illustreren door de relatie tussen Diet 
en Jan. Is hun liefde ondanks of juist dankzij de oorlog zo bijzonder? Kun je daarvan nog een 
voorbeeld vinden uit de tijd van de Tweede Wereldoorlog of misschien juist uit onze eigen 
tijd?   
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